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Grote of Sint Vituskerk Naarden  
5 januari 2025 

Epifanie 

 

Voorganger: ds. Evert-Jan van Katwijk 
Organist: Wybe Kooijmans 

Voorbereiding 

Orgelspel ter voorbereiding 

Begroeting door de ouderling van dienst 

De kaarsen worden aangestoken aan de Paaskaars.      

                         We gaan staan. 

♫ Er is uit ’s werelds duistere wolken  -  lied 482, strofe 1 en 2  

 
Votum en Bemoediging (naar lied 513) 
 

V: Onze hulp is in de Naam van de Ene 
G: die hemel en aarde gemaakt heeft. 
V: die ruimte maakt zodat wij kunnen ademen en opleven. 
G: die mensen aan elkaar verbindt. 
V: Die Ene die altijd trouw blijft, 
G: en niet loslaat waarmee zijn hand zo liefdevol begon. 
 

V: God heeft het eerste woord, 
G: Hij heeft het licht doen overwinnen. 
V: God heeft het eerste woord, 
G: voor wij ter wereld kwamen riep Hij ons reeds bij name. 
V: God staat aan het begin en Hij komt aan het einde, 
G: Zijn woord is van het zijnde oorsprong, doel en zin. Amen. 

 

♫ Godlof, een kind is ons geboren  -  lied 482, strofe 3 

 
                    We gaan zitten. 

Kyriegebed  
 

 

♫ Gloria: Wij trekken in een lange stoet  -  lied 506, strofe 1 en 2 
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DIENST VAN HET WOORD 

V: De Heer zij met U 
G: Ook met U zij de Heer.       

 

We openen met de kinderen de Bijbel. 
 

Gebed 

♫De wijzen de wijzen, die gingen samen reizen  -  lied 520  

De kinderen gaan naar hun eigen bijeenkomst. 
 

Profetenlezing: Jesaja 60, vers 1 t/m 9 
 

♫Geef, Heer, de koning uwe rechten, Psalm 72, strofe 1 en 5  

 

Evangelielezing: Matheus 2, vers 1 t/m 12 

♫Zij die op de sterren reizen  -  lied 701 uit Zangen van Zoeken en Zien 

Overdenking 
 

Orgelspel 

DIENST  VAN  HET  ANTWOORD 

♫ Als een ster in lichter luister  -  lied 501 

De kinderen komen terug. 

Aandacht voor de collecten bij de uitgang 
 

Dankgebed, voorbeden en stil gebed telkens besloten met het refrein van lied 502 

Onze Vader 
 

Mededelingen vanuit de gemeente 

• De bloemen 

• Activiteiten in de komende week 
       We gaan staan. 
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♫ Slotlied: Midden in de winternacht  -  lied 486, strofe 1, 2 en 4  

Zegen, met gezongen Amen. 
 
Orgelspel 

**************************************************************** 
Na de dienst is er een kopje koffie, thee of iets fris en de mogelijkheid elkaar te 
begroeten en te ontmoeten. 
 
Collecte 
50 % is voor ZWO 

25 % voor het eigen kerkenwerk 

25 % voor de eigen diaconie 

Activiteiten deze week: 

Maandag 6 januari Gesprekskring rond Bijbel en leven  
Tijd & locatie: 10.00 uur, Witte Kerk, Koningin Wilhelminalaan 

 
Woensdag 8 januari  
Dichter bij Dichters  
Tijd & locatie: 20.00 uur, Witte Kerk, Koningin Wilhelminalaan  
Het is inmiddels traditie geworden: in januari vier avonden rond Nederlandse 
poëzie. Er worden niet alleen gedichten voorgelezen, maar er is ook aandacht voor 
het leven van de dichters, met beeld en geluid. 

Wie een keer wil komen kijken, is van harte welkom.  
Na afloop is er voor de liefhebbers altijd gelegenheid om nog een glaasje te 
drinken en na te praten. Ook daarvoor hartelijk uitgenodigd! 
Wilt u zich echter wel van te voren opgeven?  
Per mail: schoutenjanpeter@gmail.com of: telefoon 035-6948871 
 
Donderdag 9 januari  
De Veste-viering  
De dienst wordt geleid door mevr. Agaath Schilder-Verhoef. 
 
Komende zondag: 
Zondag 12 januari 
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Witte kerk - 10.30 uur 
Voorganger: ds. Tanja Viveen 


